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76 in Rotterdam 

 
 
 
 
 

Voor wie? 
Het ‘Stottercafé’ is een veilige 
ontmoetingsplek voor iedereen die 
stottert, geïnteresseerd is in stotteren 
en/of iemand kent die stottert. Kom 
gerust langs om iets nieuws te leren, bij 
te kletsen en ervaringen uit te wisselen 
in een vrijblijvende en ontspannen 
setting.  
 

 

Iedereen die stottert herkent het: Je krijgt van die, vaak 
goed bedoelde, opmerkingen over stotteren en 
adviezen hoe je er vanaf zou kunnen komen. Adviezen, 
die soms helpen, maar ook wel eens een naar gevoel 
opleveren. Welke adviezen heb jij gekregen en hebben 
ze jou ook geholpen ? Kom het ons op 4 juni vertellen ! 

Overige Data? 
◦24 sep  
◦26 nov  
Pak je agenda erbij en noteer bovenstaande 
data. Op de hoogte willen blijven van de 
invulling van deze Stottercafé-avonden? Meld 
je dan aan voor de mailingslijst door een e-

mail te sturen naar z.elyoussfi@gmail.com.  

/StottercafeRotterdam Mede mogelijk gemaakt door: 

‘Adem maar 
rustig door 

hoor.’ 

‘Adviezen aan personen die 
stotteren’ 

‘Ik stotter ook wel 
eens, het maakt echt 

helemaal niets uit 

hoor.’ 

‘Hier, schrijf 
het anders 

maar even op’ 

 Wanneer? Donderdag 4 juni 2015,        

                               inloop om 19:30  
       

Waar? Het Nivongebouw,                           

         Dirksmitstraat 76 


